
 
Verwelkoming   
  
Intrede   

 
Naamopgave van de dopeling 
 
Openingswoord 

Gebed om ontferming 

Jezus roept vissers achter zich aan, 
doodgewone mensen zoals wij. 
God, wees ons nabij 
om paden van licht en leven aan te wijzen 
om hoop te geven 
om muren af te breken, 
om vreemden tot vrienden te maken. 
Help ons de weg te gaan  
die Jezus ons voorging. 
Dit vragen wij u door Jezus Christus  
onze Heer. Amen. 
 
Als wij zo in het leven staan, 
komen God en zijn Rijk in zicht. 
 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 
 

Luister naar 
zijn roepstem:  

Hij brengt een boodschap 
van licht en bevrijding. 

25 januari 2026 
3e zondag A-jaar 
 

met ingroei dopeling 



Lofprijzing      

 
Openingsgebed 
 

God, 
naar de kleine mensen en de zieken, 
hebt Gij uw Zoon gezonden. 
En ook ons zendt Gij. 
Laat ons lichtbrengers en mensenvissers zijn. 
Mensen die oog én oor én hart hebben  
voor elke medemens. Amen. 

 
Inleiding op de lezingen 

Wie nu in de duisternis loopt,  
ziet het einde van de tunnel.  
Wie nu zware lasten te dragen heeft, wordt ervan  
verlost. Met die boodschap steekt de profeet Jesaja 
het volk Israël een hart onder de riem. 
In het evangelie, roept Jezus leerlingen om zich heen. 
Ze waren vissers. 'Ik zal van jullie vissers van mensen 
maken', zei Jezus. Mensen vissen? Mensen ‘opvissen’. 
Dat is wat Jezus in zijn leven probeerde te realiseren 
en wat Hij van zijn leerlingen verwacht. 
 
Eerste lezing   Jesaja 8, 23b – 9,3 
 
Orgelmuziek   
 
Kindvriendelijk moment  
 
Evangelie Matteüs 4,12 - 23  
 
Homilie        
 
Geloofsbelijdenis 
 
Belijden wij samen ons geloof in Jezus, 
die ons tot kerkgemeenschap heeft omgevormd 
opdat niemand door de mazen  
van het net verloren zou gaan. 
 
Ik geloof in God, 
die vrede in de wereld wil, 
die ons vraagt aan die vrede mee  
te bouwen, zodat leven in geluk mogelijk 
wordt voor iedereen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen, 
en die ons doet hopen, 
de dood voorbij. 



Ik geloof in de Geest, 
die gerechtigheid schept, 
die ons verantwoordelijk maakt om, 
door inzet en inkeer, 
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar 
is voor allen. 
 
Ik geloof in een gemeenschap 
die deze taak op zich neemt. 
Ik geloof in een God die belooft 
dat Hij ons leven zal voltooien 
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen. 
 

Zalving van Yune met catechumenenolie 
 
Voorbeden 

Bidden wij voor hen die, 
nuchter en vastberaden het Rijk van God  
gestalte willen geven: 
afwegend of het goede kan worden gerealiseerd, 
overwegend hoe het kwaad kan worden geweerd. 
stilte  

Dat wij hen ondersteunen en aanmoedigen. 
Bidden wij voor hen die 
bezield en bevlogen werken aan de opbouw  
van het Rijk van God. 
Voor hen die durven verder kijken dan de feiten  
Dat wij hun enthousiasme niet wegwuiven als 
onpraktisch en niet ter zake. 
Dat wij hen bevestigen en aanmoedigen. 
stilte  
Mens voor  ... 
 
Bidden wij voor allen die hier samen zijn: 
kleinen en groten, 
de één met de gaven van het hoofd, 
een ander met de gaven van het hart, 
en weer een ander met de gaven  
van de helpende handen. 
Dat wij juist in die verscheidenheid Gods droom 
gestalte mogen geven. 
Dat wij juist in onze verschillen  
samen mensen mogen blijken van de ene God. 
stilte  
Mens voor   … 
 
Bidden we voor onze zieken, 
voor hen die in nood zitten, 
voor allen die door verdriet getroffen zijn. 
Wij bidden voor wie ons ter harte gaan (…). 
Moge de liefde die er was, blijven leven. 
stilte  
Mens voor de … 



Offerande                                      
Dankjewel om  
onze geloofsgemeenschap      
een financieel duwtje  
in de rug te geven.  
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf  
aanpassen.  
 
Gebed over de gaven 

Goede God, 
Gij gunt ons het goede. 
Aanvaard uit onze handen deze bescheiden gaven 
van brood en wijn 
en maak ons tot een gemeenschap, 
verbonden met U en met elkaar. 
Doe ons samenzijn in de geest van Jezus  
van Nazareth, vandaag en alle dagen  
dat we leven mogen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven. 
De Heer zal bij U zijn.  De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart.  Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
God, wij danken U 
omdat Gij een God van liefde zijt, 
een God die oog en hart heeft 
voor ons, zoekende mensen. 
 
Wij danken U 
omdat Gij de naam van elke mens  
geschreven hebt in de palm van uw hand. 
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 
in elke goede mens, 
in ogen vol mildheid, 
in een teder gebaar. 
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus, 
uw mensgeworden Zoon. 
Als geen ander gaf Hij gestalte  
aan uw goedheid en uw liefde  
voor de mensen. 
 
Gij zijt de hand op onze schouder, 
de stem die ons moed inspreekt  
of tactvol corrigeert. 
In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 
die ons vergeven en aanmoedigen, 
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 
Als liefde ook ons hart beroert, 
onthullen wij iets van uw gelaat. 
Omdat wij dit mochten ontdekken,  
noemen wij uw naam  
En zingen U toe met de woorden: 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken U, God, voor Jezus, de Christus,  
de man uit Nazareth, 
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde. 
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 
als toen Hij op onze aarde was. 
 
Hij was met mensen begaan, 
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 
Hij veroordeelde niet, maar gaf mensen 
steeds nieuwe kansen omdat Hij wist  
dat elke mens uniek is in de schepping. 
 
Vooral in de nacht,  
die de laatste van zijn leven werd, 
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld(…) 

Vader, wij zijn U dankbaar 
omdat wij rond deze tekenen van Brood en Beker 
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 
Zend ons zijn Geest opdat ook wij voor elkaar  
genade zijn, hoe onvolkomen ook. 
 
Geef dat wij elkaar waarderen, 
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons 
of doof en onverschillig voor zijn nood. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, liefde,  
vrijheid en vriendschap in Jezus’ naam. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal  
uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 



Vredeswens  
God, 
wat wij ‘vrede’ noemen, 
is vaak geen ‘vrede’ in uw ogen. 
Laat ons niet berusten in valse vrede, 
niet zwijgen uit zelfbehoud, 
niet buigen voor geweld, 
maar laat ons onze stem verheffen  
voor ontrechten en minder bedeelden. 
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken  
naar gerechtigheid. 
Dan zal geboren worden wat de engelen  
destijds bedoelden met: 
“vrede op aarde aan alle mensen”. 
Die Godsvrede zij altijd met u 
en geven wij die van harte aan elkaar door. 

Communie     

Slotgebed 

God en Vader, 
het is tijd voor uw Koninkrijk. 
Als wij hier buiten gaan, 
geef ons dan de moed om van U te getuigen. 
Geef ons de stilte om ons hart open te zetten, 
alle dagen, een leven lang, 
om te luisteren naar uw Stem. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, 
die ons oproept om uw wondere daden te doen. 
Amen. 
 

Om in stilte thuis te komen bij onszelf 
Zo’n mens wil ik zijn,  
Hem achterna  
Pikdonker is het.  
Je kan geen kant meer op.  
Eindeloos is de tunnel.  
Je voelt je beklemd.  
Ingesloten. Wanhopig.  
Dan zegt iemand je dat er hoop is,  
licht in de duisternis.  
Jesaja spreekt van een stralend, helder licht.  
Van bevrijding.  
Van de zon die weer opgaat! 
 
Bij God ben je veilig.  
Hij is als een licht in het donker.  
Je moet niet bang zijn.  
Vertrouw op Hem, zegt psalm 27  
en bidt: “Luister naar mijn gebed, Heer.  
Wees goed voor mij. Laat me niet alleen.”  
 
Wij zijn Gods handen en voeten.  
Vang mensen op.  
Vis ze op uit hun eenzaamheid,  
hun armoede, hun ellende, zegt Jezus.  
 
Wie zo’n mens mag zijn,  
wie zo’n mensen mag ontmoeten,  
heeft deel aan Gods nieuwe wereld!  
 
Mia Verbanck - Pastorale Eenheid Heilige  
Damiaan, Hoboken-Berchem-Kiel-Wilrijk 



Slotlied 

 
Christus die door de wereld gaat, 
verheft zijn stem niet op de straat 
Hij spreekt ons hart aan heden 
En wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel aan ons 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 



 
Noteer de volgende data 

in uw agenda 
en wees van harte welkom: 
 

 

Dekenale zangavond  

Zin in een gezellige avond  
vol muziek en samenzang?  
Kom dan naar de  
Dekenale zangavond op 
woensdag 29 januari  
om 19.30 uur i 
n de Heilige Familiekerk, 
Hertenstraat. 
 
Iedereen welkom om mee te zingen 
of gewoon te genieten!  
 
 
Buurtdrink Warme Buurt Baensland  

Kom samen met je buren  
het nieuwe jaar vieren  
tijdens de Buurtdrink met 
gratis pannenkoekenfeest op 
vrijdag 30 januari  
van 15.30 tot 17.00 uur. 
Patio Welzijnshuis, ingang 
zijkant – Abingdonstraat 99. 
 
Iedereen welkom voor  
een gezellige namiddag! 
 
 
 
 
 LEGO-bouwnamiddag  

Alle LEGO-fans welkom op  
de LEGO-bouwnamiddag 
op zaterdag 31 januari 
van 13.30 tot 17.00 uur  
in de Sint-Jozefkerk. 
 
Bouw mee,  
laat je creativiteit los  
en beleef een 
leuke namiddag voor  
jong en oud! 

 
 
 

We hopen dat je erbij bent! 


